
Jouster Skûtsje met Rinus de Jong wint in Grou. Bron: Thomas Vaer/Tom Coehoorn

Volgschip de Skôger 25 juli 2025: 
“Het handboek Skûtsjesilen versie 
2025 ligt voor me en ik begin maar 
eens met alles wat er op een skûtsje 
te vinden is. Dit hoofdstuk noemen 
ze “Van Trommelstok tot fingerling” 
en geeft duidelijk weer hoe en waar-
uit een traditioneel skûtsje is opge-
bouwd“. Dit was het eerste stukje 
tekst dat ik schreef alvorens het SKS 
van start zou gaan in  Grou op 26 juli 
2025. Ik was de hele week al aan-
wezig net als de schipper (Rinus de 
Jong) en vele andere bemanningsle-
den. Verder dan dat hoofdstuk ben 
ik niet gekomen. Geen onwil by the 
way. Nee, daar moest ik een rusti-
ger moment voor uitzoeken.  Het is 
grappig als je bedenkt dat ik ergens 
in februari Rinus beloofde aandacht 
te besteden aan het skûtsje van Jou-
re waarvan hij sinds 2018 de schip-
per is. Mijn voorwaarde toen was 
als volgt: “Ik wil er best over schrij-
ven, maar dan wil ik ook eens op het 
volgschip kijken en alles wat erbij 
hoort.” Hij ging hiermee akkoord. 
Ook nodigde hij me uit op zijn bin-
nenvaartschip, om het wel en wee 
van een binnenvaartschipper te be-
leven en er zo een verhaal over te 
kunnen schrijven. Dit heeft ieder-
een kunnen lezen in Zakenman nr 
13. Uiteindelijk ging ik de gehele 14 
dagen mee. Als zogeheten “skippers-
frou” ook nog wel.
Ik was onwetend en niet thuis in 
deze wereld. Dat is behoorlijk ver-
anderd. Vanaf de sleep in Grou tot 

“Fan gate nei bovenboei & fan
trommelstok oant fingerling”

Vrijdag 25 juli > Grou

We liggen met het skûtsje en volgschip de Skôger in Grou. Om ons heen 

liggen alle boten van bemanningsleden en hun vrouw/vriendin/gezin. In 

totaal zijn we 13 boten sterk. Een gezellig bij elkaar gezocht gezelschap 

vanuit Joure, Rottum, Lemmer, Sint Nyk, Burgum, Warten, Balk, Snik-

zwaag en Grou. Het SKS zal worden afgetrapt in Grou met vanavond de 

verloting voor de wedstrijden op de Veenhoop en Eernewoude. Morgen 

start de eerste wedstrijd rond de klok van 14.00 uur met voorafgaand de 

traditionele sleep van de skûtsjes richting het wedstrijdwater (Pikmar).

Zaterdag 26 juli > Grou 
Vandaag zal de eerste wedstrijd plaatsvinden. Voorafgaand (op wedstrijd-dagen) is er een gezamenlijke routebespreking met wedstrijdorganisatie en schippers. Ik ga mee want ik wil overal bij zijn, de onkunde in mij voelt niet fijn en dat los ik graag op. Dat kan alleen door te luisteren, te kij-ken en te vragen. Ik begrijp dat er een route F. (zie afbeelding) gezeild gaat worden. Dit betekent dat men door middel van een lang  kruisrak op verschillende wateren zal zeilen, meestal zo dat dit voor het aanwezige publiek goed te zien is. We worden vandaag om 13.00 uur al verwacht bij de traditionele sleep en zo varen we rond half één met het skûtsje voor ons uitduwend in de rubberboot richting Houtstekken. Twee sleepboten trekken elk 7 skûtsjes het wedstrijdwater op wat overigens een prachtig gezicht is. Om 14.00 uur klinkt het tien minuten schot en om stipt 14.10 uur klinkt het startschot. Na een (schijnbaar) niet al te beste start is het Jouster Skûtsje onderweg. Ik merk al snel dat ik het nog lang niet begrijp en kan er dan ook helemaal niks van maken al die skûtsjes bij elkaar. Ge-lukkig is er een app, TracTrac, die het inzichtelijk maakt waar de skûtsjes liggen ten opzichte van elkaar en waar de boeien liggen. Dit scheelt een eind, maar het maakt het ook stukken zenuwachtiger. Het commentaar van Omrop Fryslân heeft vertraging dus dat helpt niet echt en ik besluit maar iets te gaan doen. Na het schoonmaken van de wc’s, de keuken en de tafels hoor ik iemand roepen dat Joure voorin ligt en na een tijdje zelfs eerste ligt. Over zenuwachtig gesproken! Het duurt al met al nog een half uur eer de finish erin wordt gelegd en voor ik het weet zit ik in de rubber-boot richting finish om de mannen en skûtsje op te halen. Ik laat me uit-leggen dat we na de finish erheen varen waarna ik dan op het skûtsje mag om de schipper persoonlijk om de nek te vliegen. Ze finishen werkelijk als eerste en ik zie al snel wat dit met bemanning en schipper doet. Zelf had ik ook al een traan gelaten dus ik ging steeds beter begrijpen waar de emotie zit en hoe dit voelt. Wat een prestatie en wat een prachtdag voor het Jouster Skûtsje. We varen terug naar de Skôger onder luid applaus van toeschouwers op het water en ik voel het kippenvel overal. Eenmaal aangekomen bij familie, bestuur en andere bezoekers die dag vloeien de tranen nog eens rijkelijk en wordt de Friese vlag in de top gehesen. Als dit begin iets zegt over het vervolg dan gaan we nog wat beleven.....

SKS 2025 
WEDSTRIJDSCHEMA 

26 juli � Grou
28 juli � Veenhoop
29 juli�  Earnewâld
30 juli � Terherne
31 juli � Langweer
1 augustus�  inhaaldag 
2 augustus � Stavoren
4 augustus � Woudsend
5 augustus � Elahuizen
6 augustus � Lemmer 1
7 augustus � Lemmer 2
8 augustus� Sneek

Trommelstok
Soort ijzeren houder bovenin 
de mast waaraan o.a. de wimpel 
is bevestigd.!en met de laatste dag op Sneek was 

ik erbij. En had het voor geen goud 
willen missen. Hieronder een ver-
slag geschreven vanuit mijn bele-
ving. Vanaf het Jouster Skûtsje de 
Oeral Thús en volgschip de Skôger.

Tekst: Ina de Ree > Tsjong.nl
Foto’s: it Jouster Skûtsje; Wiep Ringnalda; 

ThomasVaerFotografie (Tom Coehoorn); 
Wiep Wierda Fotografie; 

GewoanDwaan fotografie/DouweBijlsma.
Voor alle foto’s, filmpjes en verslagen verwijs ik u 

naar www.jousterskutsje.nl

Foto van de finish Sneek. 
Credits: GewoanDwaan
fotografie/DouweBijlsma

Gate
2-tal boeien meestal 
A en B die onderin 
een route liggen om 
het wedstrijdveld uit 
elkaar te halen omdat 
schippers boei A of B 
mogen kiezen om te 
ronden. 

!

Spreader
Een extra boei bij de bovenboei om de 
skûtsjes meer ruimte te geven zodat 
het geen opstopping wordt.!

Donderdag 7 augustus > Lemmer 2

Er werd door de Lemster wedstrijdcommissie gekozen voor een op en del baan net als Lemmer 

1. De start ging wederom heel goed en we zeilden voorin mee. Alhoewel het Leeuwarder Skûtsje 

duidelijk voorop lag en niet in te halen was gingen wij de strijd aan met Akkrum, Heerenveen en 

Earnewâld. Na een tijd kreeg het Jouster Skûtsje het voor elkaar om alle drie te passeren en ze 

gaven de tweede plek dan ook niet meer uithanden. De vlag mag weer in top! Omrop Fryslân is er 

al snel bij terwijl ik op het skûtsje de mannen feliciteer. Rinus is er emotioneel van. Na een aantal 

dagen negatieve berichtgeving over de manier van zeilen van hen en de opruiende teksten van de 

pers was voor hem de maat vol. Met deze tweede plek lieten ze zien wat ze waard zijn en dat voelde 

verdomd goed. Hij kan dingen goed verwoorden en liet dit ook niet na tijdens het interview. Er 

waren meer mensen die zich hadden geërgerd aan het commentaar tijdens de wedstrijden en het 

regende dan ook steunende appjes. Persoonlijk vraag ik me af waar dit in zijn geheel toch over 

gaat. Of is het dat de pers tegenwoordig (ook in Friesland) gewoon graag opruiend werkt ten koste 

van wat dan ook om een groter publiek te winnen? Het houdt me bezig. 

Anyway, de vlag gaat in de top en we vieren een feestje. Heerlijk weer even. We gaan gezamenlijk 

naar de (erg leuke) prijsuitreiking. En vertrekken meteen erna richting Sneek. Morgen de laatste 

wedstrijd zeilen, en alles is nog mogelijk. We staan op dit moment derde in het eindklassement 

dat is al een fantastische prestatie. Zit er nog meer in? We zullen zien. 

Woensdag 6 augustus > Lemmer
Kunnen schipper en bemanning de flow die ze hadden doorzetten op de wateren van het IJsselmeer? De motivatie is groot en de wil ook. Vandaag is het familiedag op de Skôger wat betekend dat ieder bemanningslid familie uit mag nodigen om een dag mee te gaan op de Skôger. Er wordt gehoor ge-geven aan deze jaarlijks terugkerende traditie en de Skôger loopt om 11.30 uur dan ook behoorlijk vol. Het weer is niet fantastisch en de middag begint ook niet heel goed. Als eerste knapt de draad van de voorste spudpaal (paal die voor en achter op het schip in de grond kan zakken als anker) en al va-rend repareren Rinus en zijn broer Peter deze zodat hij weer werkt. Hij is ze-ker nodig op het IJsselmeer met deze harde wind. Het werk is pas klaar rond de klok van één uur, en dit betekent dat bemanning en schipper zich voor gaan bereiden op de wedstrijd. Ook moet er nog iets gegeten worden.  Rond half twee vertrekt it Jouster Skûtsje richting wedstrijdveld waar een op en del baan is uitgelegd wederom met een spreader en een gate. Het Jouster Skûtsje kwam goed uit de start en lag al snel met Heerenveen voorop. Het was een hele strijd tussen deze beide maar helaas moesten wij een extra slag maken bij de bovenboei waardoor Heerenveen achter ons langs als eerste de boei rondde. Gedurende de wedstrijd zakten we toch nog iets terug wat uiteindelijk resulteerde in een 7e plaats. Absoluut niet wat we voor ogen hadden dit. Wat wel weer zo mooi is om te zien is de goede band tussen de skûtsjes onderling. Zowel bemanning als schippers strijden overdag op het water maar erna zie je het broederschap en onderling respect. Dat voert hier echt de boventoon en maakt dat de sfeer elke dag weer erg fijn is. Morgen weer een dag en dan kijken of we beter kunnen dat dit. 

Donderdag 7 augustus > Lemmer 2 

en de inhaalwedstrijd 

Vandaag staan er twee wedstrijden op het programma. 

Een om 11.00 uur (de inhaal van Stavoren) en om 14.15 

uur wordt Lemmer 2 gezeild. Pittig zat voor de beman-

ning en daarom lagen ze ook niet laat op bed gister. Ik 

maak de beslissing wel de gehele dag mee te gaan en dus 

varen we met een aantal dames en skûtsje met beman-

ning om 8.00 uur richting wedstrijdwater. Er wordt eerst 

getraind. De wedstrijd van gister zit Rinus niet lekker en 

hij wil dan ook ruim de tijd nemen om naar het skûtsje 

te kijken en om dingen bij te stellen. Trimmen noemen 

we dit. 
Inhaalwedstrijd Stavoren: Na één en ander aangepast te 

hebben voelt het skûtsje goed aan aldus de schipper en 

om 11.00 uur klinkt dan ook het 10 minuten schot. De 

wind is net iets anders dan gister met een kracht 3 tot 4. 

Joure start op zich goed maar redt het niet helemaal om 

de in de top 3 te komen. Het bleef tot het eind spannend 

of Joure als derde of vierde over de finish zou komen. Het 

werd uiteindelijk de 4e plaats.  Vanmiddag nog een kans 

om te knallen! 

Na de finish op het IJsselmeer.
Foto Wiep Wierda Fotografie

Vrijdag 8 augustus  > Sneek
Alles is mogelijk maar onze verwachting is dat Heerenveen met schipper Sytze Pzn Brouwer dit kampioenschap zal gaan winnen. Het is nog mogelijk voor Joure om kampioen te worden maar dan moeten zowel Heerenveen als Leeuwarden hele gekke dingen gaan doen. Voor ons is het nu belangrijk om de derde plek te verdedigen en dus op het podium te belanden. Dit zou de eerste keer zijn voor Rinus als schipper en wat een kroon op het werk tot nu toe. De wedstrijd gaat los en ze zeilen al vrij vlot onderin. Dit lijkt niet op gister en we zitten als aanhangers dan ook met de handen in het haar. Nagel-bijtend en tenenkrommend kijken we op een warm Starteiland naar wat hier nu toch gebeurt. Ze raken nog een boei en moeten vervolgens achteraan aansluiten. Dit worden nog een lange paar uur. Finishen voor vier uur zal niet gebeuren want de wedstrijdleiding heeft bij de routebespreking vanochtend duidelijk gemaakt dat we echt 2 uur zullen zeilen minimaal. Ik ga een kwartier voor de waarschijnlijke finish alvast mee in de rubberboot want zoals het nu lijkt mogen we opstellen bij de eerste 3 direct na de wedstrijd. Alles kriebelt in mij en ik heb alvast kippenvel (het lijf lijkt eraan te wennen). Ze komen als tiende over de finish en inderdaad: we zijn derde in het eindklassement. Zijn eerste podium en voor het Jouster Skûtsje met deze nieuwe ploeg een geweldige prestatie. Na het finish schot begeleiden we het skûtsje naar de wal waar de nummer 1 tot en met 3 opgesteld worden voor de huldiging. Heerenveen is zoals verwacht kampioen en Leeuwarden tweede. Het Frysk volkslied wordt afgespeeld en de vlaggen mogen in de top. Rinus neemt me mee richting Leeuwarden en Heerenveen om de schippers en hun bemanning te feliciteren. Die avond volgt nog de prijsuitreiking in de tent en achter de schermen bereidt het bestuur een huldiging voor ons voor. Morgen dus nog een dag. De huldiging: Kippenvel wederom. Wat een animo langs de kant van het water in Joure compleet met de Warringers (Shantykoor Joure) erbij. Iedereen is zo trots als een pauw. Zichtbaar genietend stuurt de schipper het skûtsje naar onze bestemming aan de Kolk. Genieten van dit moment, een moment waar je als schipper naar verlangt zodra je voor het eerst een helmhout vast pakt. Volgend jaar gaan ze ervoor, een plek 2 of zelfs kampioen. Dat het in ze zit is wel gebleken. Voor nu dompelen we ons onder in dit feest  wat speciaal voor ons is georganiseerd. Ik voel me inmid-dels een onderdeel van. Een onderdeel van een groot geheel wat SKS heet. Een fries fenomeen waarvan ik hoop dat het nooit verloren gaat in een wereld waarin zoveel gewoonten en tradities uit beeld verdwijnen. Alhoewel, zolang de SKS-gemeenschap de saamhorigheid zoals ik deze heb ervaren weet te behouden ik daar geen zorgen over heb. Ik ben trots om er deel van uit te mogen maken. En hoop dit ook nog heel lang te kunnen doen.

Wat is een walstart?
Bij een walstart starten de skûtsjes 
vanaf de wal terwijl ze stilliggen met 
het tuig naar beneden. Het is van be-
lang dat grootzeil en fok zo snel mo-
gelijk omhooggetrokken worden. Dit 
mag pas bij het startschot. Men mag 
eenmaal afduwen met de vaarboom en 
die blijft achter in het water.

!

Wat is een kruisrak? 
Een kruisrak zeilen betekend dat de 
skûtsjes tegen de wind in moeten zei-
len. Dit kan niet en dus moeten ze van 
links naar rechts manoeuvreren om 
wind te vangen om bij hun bestemming 
te komen. In dit geval de bovenboei. 
Het naar links en rechts manoeuvreren 
noemen we laveren.

!

Maandag 28 juli > Veenhoop

Allereerst was het gisteren een prachtige beleving om met skûtsje en Skô-

ger richting Veenhoop te varen. Te midden van alle boten die daar ook 

heen gingen en niet te vergeten alle prachtig opgetuigde feestboten die 

overal vandaan lijken te komen.  We starten vandaag vanaf plek 11 want 

11 is het nummer dat Rinus trok tijdens de verloting in Grou. De verlo-

ting is er om iedereen een gelijke kans te geven. Als je op de Veenhoop 

vanaf nummer 11 start, mag je op Earnewâld starten vanaf plaats 4. Het 

skûtsje welke nummer 1 trekt, start dus vooraan op de Veenhoop en als 

laatste in de rij vanaf Earnewâld (beide walstart). Er is weinig mogelijk-

heid tot inhalen en om deze route weer te begrijpen ga ik mee naar restau-

rant Iesicht waar de routebespreking gehouden wordt. Er is gekozen voor 

een baan B, met de start vanaf it Grytmansrak  en daar finisht men ook. 

Na de start zat de gang er goed in richting de bovenboei. Aldaar ontstond 

er een ding met bakboord(links) – stuurboord (rechts) en dit kostte Joure 

een aantal plaatsen.  Over bak- en stuurboord, voor wie het niet wist: Op 

het water wordt niet over links en rechts gesproken. Links is bakboord en 

rechts is stuurboord. We eindigden die dag als 8e. Na de prachtige over-

winning van Grou voelt dit een beetje als een teleurstelling maar zoals we 

op de socials al zeiden: “Jo kinne net altiid 6 gooie.”

Dinsdag 29 juli > Earnewâld
Elke dag maak ik met Wiep (de vrouw van Willem, schotenman) een stukje tekst met foto’s die we op Instagram en Facebook plaatsen. Onder de naam van het Jouster Skûtsje proberen we vrolijke, informatieve en leesbare posts te maken. Na elke wedstrijd maken we dit en zo nu en dan posten we ook iets tussendoor. Zo ook een stukje over de vrouwen achter het Jouster Skûtsje en A day in the life of:it Jouster Skûtsje. Ik had er persoonlijk (voor dit alles) geen idee van hoe een dag op een volgschip tijdens het SKS eruitzag. Ik kan niet zeggen dat het druk is maar je blijft wel lekker bezig. Nu zijn we vreselijk ver-wend natuurlijk: elke dag catering, brood en broodjes van de bakker. Het enige wat we doen is koffiezetten, afwassen (we zoeken nog een knappe vaatwasser), het spul schoon-houden en dan met name de wc’s. Na het middageten maken we hapjes klaar en smeren we broodjes voor na de wedstrijd. Skûtsjesilen is zwaar werk. Met name als het hard waait (fysiek gezien) maar mentaal is het ook wel doorpoten gedurende die 2 uur wedstrijdzei-len. De liefde van de man(nen) gaat door de maag en dus wordt dat hapje en drankje ook hier zeer gewaardeerd. 

Op Earnewâld starten we vanaf plek 4. De route “werkt” hier een beetje anders doordat er weinig mogelijkheden zijn om een variatie aan routes te bedenken. Het is op plekken te ondiep, er staan te veel bomen die wind vangen en de wateren (met uitzondering van Sanemar) zijn te smal voor zoveel skûtsjes. Dus wordt de route bepaald door de varende wedstrijdleiding voorop.  
De start ging prima maar bij de ingang van de Lange Sleat richting Sanemar werd er snel-heid verloren. Dit kostte een paar plaatsjes maar daarna werd er foutloos gezeild. Joure eindigde als 5e en de schipper en bemanning zijn niet ontevreden. Ze hebben zin aan de ruime wateren van Terherne, waar morgen gezeild mag worden. 

Volgschip de Skôger met het skûtsje ernaast.

De vrouwen van it Jouster Skûtsje.

Woensdag 30 juli > Terherne 

Een dag die net als alle andere begint met koffie op de Skôger die naast de lytste Griene (groen 

eilandje) op Terherne ligt. Een mooie plek voor ons als aanhang om de wedstrijd te volgen vanaf 

het meer achter het eiland. Wat we niet kunnen zien volgen we wel via Omrop Fryslân en Trac 

Trac. De route werd baan F. Een zogeheten “op en del” baan met zowel een spreader als een gate. 

Het werd een wedstrijd die begon met een aantal valse starten en vervolgens een aantal aan-

varingen. De wedstrijd werd stilgelegd en de start werd uitgesteld nadat bleek dat er verschei-

dende gewonden waren gevallen. Op zowel de 

Gerben van Manen Heerenveen, het Huizumer 

Skûtsje en de Sneker Pan waren mensen door 

die aanvaringen gewond geraakt. Ernstig ook. 

Dit wil je helemaal niet meemaken en iedereen 

was er dan ook stil van. Uiteindelijk, ten tijde 

van dit schrijven, is iedereen weer thuis en her-

stellende. Ook het Earnewâldster skutsje moest 

de wedstrijd met averij (schade) verlaten.  Na 

verloop van tijd werd er opnieuw gestart en dit 

ging goed. Het Jouster Skûtsje liet zien wat hij 

waard was en zeilde dan ook een heel goede 

wedstrijd op het Sneekermeer. Ze kwamen als 

eerste over de finish met Heerenveen op de hie-

len. Wetende dat alle gewonden en betrokke-

nen van de aanvaringen in goede handen waren 

hebben we een klein feestje gevierd in Terher-

ne. Je wint tenslotte niet elke dag! 

Fingerling
Deze zit aan het roer om het te 
verbinden met het achtersteven.!

Bovenboei
De eerste boei die 
na de start in een 
bepaalde richting 
gerond moet 
worden.

!

Wat is een rak?
Een rak betekent de afstand tussen 2 
boeien. Dus van boei 1 naar boei 2 zei-
len heet een rak. Dit kan een voorde-
winds rak zijn met de wind in de zeilen 
of een kruisrak waarbij men laverend 
van A naar B moet komen. 

!

Donderdag 31 juli > Langweer
Vanochtend zijn we om zeven uur uit Terherne vertrokken. Eenmaal geïnstalleerd in Langweer hebben we de routebespreking bijgewoond in de 
Drie Zwaantjes. Hier wordt medegedeeld dat de Sneker Pan zich terugtrekt uit het kampioenschap en het Huizumer Skûtsje doet vandaag ook nog 
niet mee. 
Er wordt een op en del baan gezeild met een lang kruisrak erin. Wederom met een spreader bij de bovenboei om alle skûtsjes de ruimte te geven 
wanneer ze om de bovenste boei heen zijn gekomen. Daarna volgt weer een gate waarbij de skûtsjes kunnen kiezen of ze via de ene of de andere 
boei gaan zeilen. En weer terug. 
Het is gezellig druk in Langweer en er komen dan ook een aantal bekenden langs om de wedstrijd vanmiddag te bekijken. Tevens is er vanmiddag 
een samenzijn op het water met de sponsoren en het bestuur van it Jouster Skûtsje. De start gaat wederom goed en Joure komt als derde om de 
bovenboei. Ook zeilen ze een tijdje eerste maar later ook weer zevende. Met andere woorden: de Skôger was aan het eind van het verhaal weer blin-
kend schoon. Uiteindelijk komen ze als derde over de finish maar wij als toeschouwers weten ook dat er twee protesten zijn en we zien niet of deze 
er voor de finish zijn uitgehaald. Als dit het geval is zijn ze werkelijk derde en is er weer reden voor een feestje. We halen het skûtsje op om ze richting de rondvaartboot met sponsoren en bestuur te begeleiden en we horen direct dat inderdaad de protesten 
er nog voor de finish zijn uitgehaald. Feest dus en de vlag gaat weer in de top. Juist nu is het extra leuk om zo aan boord te stappen bij het trotse 
bestuur en de sponsoren. Gezamenlijk hijsen we de vlag in de top. Stiekem begint men al een beetje op een prachtige einduitslag te hopen maar het 
einde is natuurlijk nog lang niet in zicht. Rinus en zijn bemanning zijn tot nu toe meer dan tevreden en zeilen een SKS als nooit tevoren. We spreken 
nog niet van de oranje wimpel (die in de opsteker mag als je het klassement leidt) maar ik merk wel dat erover nagedacht wordt. Want wat als?.........
We gaan in opperbeste stemming het dorp in waar het altijd zo druk wordt met feestvierende mensen. Wij vieren ons eigen feestje en komen dan 
ook niet verder dan het podium voor de Drie Zwaantjes en genieten van alles om ons heen. Rond de klok van tien uur vraagt de schipper mij of we 
er op de boot nog eentje zullen nemen en ik stem in. Genoeg geweest, het was weer een lange maar prachtige dag. Morgen een rustdag. 

Zaterdag 2 augustus > Stavoren

De weerberichten liegen er niet om. We krijgen te maken met een zomerstorm en het is dus maar de vraag of de wed-

strijd op het IJsselmeer door kan gaan. Als ik Rinus ‘s ochtends vraag hoe hij erover denkt is het antwoord: “Ik tink dat 

we wol syle kinne. It is foar ús krekt goed die hurde wyn. Ik doar ‘t wol oan mar ik wiet net hoe de wedstriid kommisje 

hjir oer tinkt.” Ja, ze zitten in een goede flow dus liefst zeil je de wedstrijden nu dagelijks. Dat snap ik. Bij de routebe-

spreking horen we al snel dat er anders is besloten. Dit heeft niet te maken met de harde wind per se maar wel met het 

feit dat de wind naar lagerwal waait. Ook de sterke stroming speelt een rol en dit bij elkaar genomen maakt het niet 

veilig genoeg om de wedstrijd te laten plaatsvinden. Wat sneu is dit voor een commissie als die van Stavoren. Het is een 

hele happening deze SKS-wedstrijden en als dorp of stad mag je dan ook 

rekenen op vele bezoekers. Er is een alternatief verzonnen en alle schip-

pers wordt gevraagd vanmiddag op het plein te komen inclusief beman-

ningsleden voor een spel genaamd Bungee trekken. Natuurlijk deden de 

mannen hier met alle liefde aan mee en zelfs de vrouwen stelden een 

team samen. Uiteindelijk werden we met elkaar 5e die dag. Leuk alterna-

tief, maar we zeilen liever, net als iedereen. Het mooiste moment van de 

dag was de ontvangst van de oranje wimpel. We staan namelijk 1 in het 

klassement en samen met Rinus mag ik deze aan de opsteker vastmaken. 

Dat wil zeggen: Rinus knoopt hem eraan en ik hou ons op onze plek met 

de rubberboot want ik ben gewoon nog niet handig op een schommelen-

de boot. Zoals ze zeggen: een walmens, geen watermens. Wel in wording, 

dat dan weer wel. 

Maandag 4 augustus > Woudsend
Gisteravond hebben we met zijn allen genoten van de mosselen van beman-ningslid Frans de Boer en de bierkip van Rinus. Na een paar uur gezelligheid lagen we vroeg in ons nest om de volgende ochtend vroeg naar Woudsend te varen. Het weer lijkt goed vandaag, in elk geval tot einde middag dus de wedstrijdcommissie Woudsend beslist dat de wedstrijd met een uur wordt vervroegd. De route betreft een zandloper baan waarbij er twee kruisrakken en twee voordewindse rakken worden gezeild. Er wordt een windkracht 4-5 met mogelijk uitschieters naar 6 voorspeld dus het Jouster Skûtsje kiest ervoor om te reven. Dit betekent dat ze het zeiloppervlak iets kleiner ma-ken zodat het minder wind vangt en de kans op omslaan kleiner wordt. De bodem van een skûtsje is namelijk plat dus omslaan kan makkelijk. De start op de Heegemer Mar verloopt prima en de Oeral Thús zeilt van-uit het midden goed weg. Na een wedstrijd vol vlagen harde wind weten ze  Grou en Leeuwarden achter zich te laten en vanaf plaats 9 zeilen ze naar een 5e plaats. Of dit voldoende is om de oranje wimpel te behouden is nog even de vraag want het skûtsje van Heerenveen pakt weer de dagwinst en dat is de tweede op rij. Earnewâld  zeilt ook goed (beter dan ons). Het blijkt later dat we de oranje wimpel aan hen af moeten staan. Die avond is de prijs-uitreiking voor het eerst buiten in Woudsend wat ontzettend leuk opgezet was. Helaas regende het hevig en wij waren dan ook snel weer weg richting Skôger. Op naar Elahuizen maar de weerberichten zien er slecht uit dus de kans is groot dat er morgen weer een vrije dag is. 

Dinsdag 5 augustus > Elahuizen
en de intocht in Lemmer

Ook deze wedstrijd werd afgelast wegens de aanhouden-

de harde wind. Hier werd echter geen alternatief geboden 

dus we varen door richting Lemmer waar we woensdag en 

donderdag moeten zeilen.  Dinsdagavond doen we uiter-

aard mee aan de traditionele intocht in Lemmer waarbij 

alle skûtsjes gezamenlijk door het centrum naar de Kolk 

varen. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt en nu sta ik 

er middenin. Kippenvel wederom van begin tot eind. Wat 

een genot is het toch om deel uit te mogen maken van dit 

alles. Een wereld die ik niet kende maar waar ik met open 

armen wordt ontvangen. In een woord: fantastisch. 


